
Kamishibai 

Korte inhoud verhalen 

 

Issun Boshi 

Issun Boshi is een sprookjesfiguur uit de Japanse mythologie. Issun is 

een klein ventje van zo'n 3 centimeter groot. Wat zijn ouders ook 

proberen, hij groeit geen millimeter. Hij vertrekt op jonge leeftijd bij 

zijn ouders met alleen een rijstkom, eetstokjes en een naald en gaat in 

een bamboe schede naar de hoofdstad om in de leer te gaan bij een 

wijze heer. Samen met de dochter van de heer  worden hij 

aangevallen door een Oni (een typische Japanse duivelsfiguur). Hoe zal onze pientere Issun Boshi zich hieruit redden? 

 

Afrika Achter het hek 

Wij woonden in een huis. De buren hadden hetzelfde huis als het 

onze, en hun buren ook, en hun buren ook. En dat nog vier keer. 

Alleen Desirée van hiernaast verhuisde af en toe. Dan ging ze in 

haar tuin wonen. Af en toe, als ze heimwee had... Desirée is een 

Kameroense die in haar West-Europese rijtjeshuis wel eens naar 

'thuis' terugverlangt. Zij bouwt achter in haar tuin een lemen hut, 

onder het misprijzend oog van haar buren. Alleen het kleine 

blanke buurjongetje brengt haar kopjes thee, en probeert te 

begrijpen wat haar bezielt. 

De stenen soep 

3 monniken komen aan in een klein bergdorpje waar ze door niemand 

begroet werden. De inwoners van het dorp hadden geen oog voor elkaar 

en voor anderen. Door het maken van stenen soep willen ze alle inwoners 

betrekken en terug met elkaar in contact brengen. Maar wat zit er nu 

allemaal in deze soep? Deze middeleeuwse parabel over schaarste en 

samenwerking kent uitvoeringen van over de hele wereld. Hier maken we 

kennis met een Chinese bewerking van het verhaal. 

 

Keloglan 

Keloglan is een Turkse sprookjesfiguur, een onverschrokken 

jongeman. Er zijn verschillende verhalen van Keloglan. In dit 

verhaal verliest Keloglan zijn boederijtje. Hij trekt er op uit om 

reusachtige worstelaars te bekampen en zo terug rijk te worden. 

Maar hoe met een tengere jongere jongeman dergelijke reuzen 

schrik aanjagen? In dit verhaal leer je dat slim zijn soms beter is 

dan sterk zijn. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Dwerg_(klein_mens)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kioto_(stad)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oni_(folklore)

