
 
 

Kamishibai 
 
 

Zelfgemaakt verhaal: Pepe gaat op reis 
Door AMODOE – huis der gezinnen 

 
 

AMODOE: met de DOE van doen, al doende talig bezig zijn, is een taalstimuleringsproject 
(voor anderstalige kinderen in het Brusselse) dat buiten de schoolmuren actief met taal wil 
bezig zijn via spel.  
 
AMODOE maakte samen met de kinderen een verhaal voor de Kamishibai die door kwb ter 
beschikking werd gesteld. De kinderen, van verschillende origine, maakten een reisverhaal 
over Pepe en zijn vrienden die in verschillende culturen terecht komen. Uit iedere cultuur 
komt er iets specifieks aan bod. 
 
Als kwb-afdeling kun je met de kinderen iets gelijkaardigs proberen en zelf een verhaal 
maken in een 10 tot 12 tekeningen. Spreek goed af wat er precies op de tekening te zien 
moet zijn. Of je kan natuurlijk ook de tekst van dit verhaal gebruiken en de kinderen (met 
hun ouders) een prent laten tekenen. 
 
 
 
 
 

PEPE GAAT OP REIS 
 
 
 
 

Prent 1 
 

Pepe is heel veel 
alleen. Hij wil op reis 
gaan om nieuwe 
vrienden te leren 
kennen. 
 
Wat willen we zien? 

- Pepe is triestig 
- Valiesje in zijn hand 

want hij gaat op 
reis 

 
 
 
 

 

 



 
Prent 2 
 

Hij begint aan zijn lange 
wandeling naar het vliegtuig. 
Plots hoort hij geritsel achter de 
struiken. Pepe kijkt nog eens 
goed en ziet dan dat de struik 
beweegt. 
 
Wat willen we zien? 

- Pepe die wandelt (landschap, 
bomen, een weg, …) 

- Een grote struik die ‘beweegt’ 
 
 

 

Prent 3 
 

Opeens springen er 3 dieren 
tevoorschijn. Pepe weet niet 
waar hij eerst moet kijken. Een 
wit wollig schaap, een 
felgekleurde eend en een poes 
met een dikke vacht. Waar 
komen die vandaan? 
 
Wat willen we zien? 

- De 3 dieren (schaap, eend en 
poes) 

- Pepe die schrikt (verbaasd kijkt) 
 
 
 

Prent 4 
 

“Wie zijn jullie?”, vraagt Pepe. 
“Wij zijn de bende van de 
boerderij!”, roepen ze alle drie in 
koor. “En wij willen graag op reis”. 
“Wat toevallig, ik ook!”, zegt Pepe. 
“Zullen we samen op stap gaan?” 
Ja, joepie!”, roepen het schaap, de 
eend en de poes. 
En zo vertrokken onze 4 nieuwe 
vrienden op pad. 
Wat willen we zien? 

- Pepe die met de dieren praat. 
 
 



 
Prent 5 
 

Samen stappen ze in het vliegtuig. 
Op weg naar warme landen. 
 
Wat willen we zien? 

- Pepe en de dieren die in het 
vliegtuig zitten. 

 
 
 
 

 

 

Prent 6 

Voorzichtig stappen ze uit het 
vliegtuig. “Wat is het hier warm”, 
denkt Pepe.  
“Oh, wat is dat daar?”, vraagt het 
schaap. 
“Ik weet het, ik weet het!”, roept 
de eend. “Dat zijn dansende 
Derwisjen, we zijn in Turkije”. 
En samen dansen ze met hen mee… 
 
Wat willen we zien? 

- De dansende Derwisjen 
- De zon 
- Pepe en de dieren 

 
 
Prent 7 
 

Na het leuke bezoek in Turkije 
zetten de 4 vrienden hun tocht 
verder. 
“Mmm, het ruikt hier lekker”, 
zegt de eend. 
“Ja, ik denk dat ik weet wat het 
is”, roept de poes. “Het is een 
lekkere tajine,  we zijn in 
Marokko”. 
“Daar wil ik zeker eens van 
proeven”, zegt het schaap. 
En samen eten ze van de lekkere tajine… 
 
Wat willen we zien? 

- een tajine 
- pepe en de dieren 



Prent 8 
 

Na het bezoek in Marokko gaan 
de vier vrienden verder op pad. 
“Oh, wat zijn die vrouwen hier 
mooi gekleed”, zegt de poes. 
“Ja, natuurlijk, we zijn in Afrika. 
Dat zijn de Bubu’s”, weet het 
schaap. 
“Wow, zo’n mooi kleedje wil ik 
ook wel dragen, zegt Pepe. En 
samen kijken ze vol bewondering 
naar Pepe in het kleurige kleed… 
 
Wat willen we zien? 

- De Afrikaanse vrouwen in mooie kleedjes 
- Pepe in een mooi kleedje 
- (De 3 dieren) 

 
 
Prent 9 
 

Het is tijd geworden om terug 
naar huis te gaan. Pepe en zijn 
nieuwe vrienden stappen 
terug in het vliegtuig. 
“Wat een mooie reis”, zuchten 
ze in koor. 
 
Wat willen we zien? 

- De 4 vrienden (moe) op het 
vliegtuig. 

 
 
 
Prent 10 
 

Terug thuis zijn Pepe en zijn 3 
vrienden onafscheidelijk 
geworden. 
“Wat hebben we veel gezien en 
meegemaakt”, zegt het schaap. 
“En we blijven voor altijd bij 
elkaar!”, roept Pepe blij. 
 
Wat willen we zien? 
- Pepe en de 3 dieren bij Pepe thuis. 


